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Whatsapp tekst tussen Rogier en Toon: 
ROGIER: 
Nou we zijn net bij de golfclub aangekomen.  

We zijn met zoveel dat de serveerster de bestelling gedoseerd op moet nemen om te voorkomen dat 
de kok gillend voorbij komt (haar woorden). 

Maar de hele groep is: 

Justyna, Henk Meeuwissen, Jaap Geloof en ik zelf.  

De route ging over de helaas weer/ nog afgesloten Waaldijk. Dat zijn we makkelijk omheen kunnen 
rijden. De pont (Brakel) ging als een speedboot het water over. Helaas niet snel genoeg om gratis de 
overkant te bereiken. 

Het eerste stuk over de snelweg ging ook prima, maar was vrij lang. Ik was vergeten dat we nog een 
stukje over de A15 moesten, waardoor ik even nog wilde checken, bij de carpoolstrook vlak voor de 
brug na Almkerk. 

De warmte valt nu nog wel mee, maar we voorzien dat dit zo meteen gaat veranderen. Vermoedelijk 
buiten de vakantie tijd en tweede reden waarom de groep niet zo heel groot is.  

Hoe gaat het met de rug, toch de goede beslissing hoop ik om niet mee te gaan....?!  
 
TOON: 

Goed geregeld👌🙏 Dat zijn er niet veel maar misschien  bang voor het iets warmer weer.  
Met mijn rug gaat het niet goed want heb voor mijn rug nog nooit thuis gebleven zit al wel op 
therapie maar wordt steeds erger dan beter dus nog een paar dagen aanzien. Doe ze allemaal de 
groeten.  
 
ROGIER: 
Doe ik Nou na een prima lunch, met vriendelijke bediening zijn we weer verder getrokken. De pont 
bij Drongelen was wel bijzonder, je moet per kenteken betalen en dat kan via een app (met qr code) 
wat erg makkelijk gaat als je tenminste je eigen kenteken uit je hoofd kent.  

Anders kun je ook op een zuil op de boot betalen via dezelfde app, maar met je pinpas. 

Nu zijn we neergestreken bij het eetcafé bij de camping De kleine Absthoeve (vlak voor de Spa One). 
Het geplande restaurant Groen eten en drinken lijkt wel failliet, maar is gesloten, leeggehaald en 
vervallen. 

De service is hier prima en ze hebben Benediktiner Weizen 0.0 tot mijn grote vreugde😃.  



Deze versnapering is op onze kosten ter ere van onze 23e trouw verjaardag.  

Overigens was het eerste drankje en de taart (voor de liefhebber) heeft Henk getrakteerd nav zijn 
70e verjaardag vrij recent. 
 
 

 

 

Groetjes Hanny 


