
     Verslag van de jaarlijkse BBQ MTCO, 

     38te seizoen. 

     Datum: zaterdag 8 juli 2023  

     Aantal voertuigen: tig aantal fietsen  

                       tig auto’s  

      Aantal personen: 19 

      Km’s: vanaf de Beatrixstraat 12 

      Mile’s: vanaf de Beatrixstraat 7.45 

     

 

Alweer tijd voor de BBQ MTCO. Zo snel kan het gaan. We zitten alweer over de helft van het 

jaar en ook over de helft van de tourritten. We hebben er inmiddels 8 gereden, 7 om precies 

te zijn, Zeeuws-Vlaanderen is uitgevallen vanwege Vaderdag. 

 

Het weerbericht voor deze dag, warm tot zeer warm, 33 graden. Eigenlijk treffen we het al 

jaren met het weer. Hopelijk blijft het zo nog vele jaren. 

Isabel en Kees hebben weer voortreffelijk gezorgd, niet alleen hun tuin is weer omgetoverd 

naar een gezellig terras, ook de salades en toebehoren zien er weer voortreffelijk uit. 

Jammer dat de deelnamen elk jaar minder wordt. Op onze top dagen waren we met 37 

deelnemers. Het is echt een heel gezellige ongedwongen samenkomst. Samen een stukje 

vlees bakken, samen een drankje doen, samen eten.  

Gezellig wat keuvelen. Kennismaken met de partners.  

Zij leren ons dan ook kennen!!! Valt alles mee toch???? 

 

Om half twee gaat de BBQ aan, Kees heet ons welkom op de Schoutshoeve. 

(in al die jaren nooit geweten) 

Legt de spelregels uit en de eerste stukjes vlees gaan de BBQ op. 

Het is heel gezellig. Muziekje aan. Grote ventilatoren aan voor de verkoeling. 

Rond de klok van vijf doen we nog een tweede rondje vleesbakken.  

’n Uurtje later vertrekken de eerste MTCO. Wij maken het ook niet te laat. 

Kees en Isabel gaan de volgende dag op vakantie naar Duitsland, naar het zelfde gebied 

waar wij de 5-daagse hebben doorgebracht. 

Rond acht uur nog even een kopje koffie en dan ook vertrekken de laatste naar huis. 

 

Het was weer een gezellige BBQ-dag. 

in het bijzonder Isabel en Kees 

voor de goede zorgen en jullie 

gastvrijheid.  




